Op een uurtje rijden van mijn huis op de Veluwe ligt de
PaardenWelkom- locatie Den Moéllenhof, een vakantie-
adres voor mens en paard in Winterswijk. Mij is verteld
dat vanaf deze locatie een prachtige route over zandwe-
gen loopt. Samen met een vriendin en onze twee Welsh
Cob paarden wil ik die route rijden. Terwijl we de auto
het erf op manoeuvreren, staat Maaike Tromp, uitba-
ter van PaardenWelkom-bedrijf Den Méllenhof ons al
op te wachten met koffie en een emmer water voor de
paarden. De dieren drinken de emmer dankbaar leeg,
de koffie slaan we af. Nieuwsgierig als we zijn, willen we
direct op pad: met de wind in de rug en de zon hoog
boven ons.

Direct naast het erf loopt het 230 kilometer omvattende
ruiterroutenetwerk Winterswijk-Aalten. Het is in 2019
aangelegd in opdracht van deze twee gemeenten.

Rechts van ons meandert de Slinge, met een prach-

tig wandelpad langs de waterkant. Wij gaan met de
paarden naar links, een klinkerweg op, die na 200 meter
overgaat in een onverhard graspad.

Mijn paard Timo zucht eens diep en proest. De elfja-
rige ruin voelt dat we een lange rit gaan maken; hij is
helemaal in zijn element. Dit doen we samen het liefst:
nieuwe gebieden ontdekken. Vrolijk stapt hij voorop,
zonder te aarzelen bij de grijze containers die bij ieder
huis aan de weg staan.

De lente is tot volle bloei gekomen. Een geel waas van
paardenbloemen ligt over de weilanden en de bermen
staan vol met fluitenkruid. Timo is er gek op. Gericht
zoekt hij naar hoge bloemen, zodat hij, al lopend, grote
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happen kan nemen. Het ziet eruit alsof hij een veldboe-
ket verorbert.

De geuren van de meidoornbloesem en het versgemaai-
de gras voeren me linea recta terug naar mijn kindertijd.
Terwijl de volwassenen in de voorkamer kopjes koffie
dronken uit het nette servies, lagen wij kinderen op onze
rug in het gras en fantaseerden we verhalen rond de
stapelwolken die voorbijdreven.

Ik ben blij dat ik Timo zijn hoefschoenen heb aange-
trokken. Anders dan thuis, in de bossen van de Veluwe,
zijn hier geen smalle slingerpaadjes. De route voert
vooral over klinkerwegen, afgewisseld met mooie brede
zandpaden waar je heerlijk tempo kunt maken. Een
walhalla voor menners. We zetten een rustig galopje in,
maar als Timo de uitgestrekte zandweg voor zich ziet,
zet hij de sokken erin. De adrenaline giert door mijn keel

zomer 2020 naober | 63



Om paardenliefhebbers te helpen is het label Paarden-
Welkom ontwikkeld. Het label is zeer breed. De een
zoekt een locatie om te lunchen, de ander een volledig
verzorgde vakantie. Wat deze locaties met elkaar ver-
bindt, is dat paarden met hun eigenaren kunnen rekenen
op een warm welkom. Voorbeelden van de extra service
die PaardenWelkom-bedrijven bieden zijn: mogelijk-
heden voor overnachting of stalling — goede parkeer-
faciliteiten — water beschikbaar voor paarden — meldpunt
voor hoefsmid of dierenarts — aanwezigheid paddock of
weiland.

Geen eigen paard?
Toch genieten!

Op buitenrijden.nl kunnen mensen zonder eigen paard
onder de button ‘Vind je buitenrit’ een keuze maken uit
81 locaties door heel Nederland.

Recreatiepark Den Mdllenhof richt zich vooral op gasten
die hun vakantie willen combineren met hun liefhebberij
voor paarden. Voor paarden is er stalling en weidegang
aanwezig, inclusief complete verzorging. De zeer luxe
huisjes in boerderijstijl hebben drie slaapkamers en een
grote omheinde tuin. Ideaal voor mensen met jonge
kinderen en honden. Voor één of twee nachten bestaat
de mogelijkheid om alleen een stal te huren en te
overnachten in een nabij gelegen hotel of B&B.
www.denmollenhof.nl

Hippisch Winterswijk

Winterswijk is een echt hippisch dorp. Een van de
hoogtepunten is de jaarlijkse paardenvierdaagse in juli.
Er zijn verschillende men-marathons, veldritten en
concoursen en natuurlijk de bekende slipjacht in
november. Een spectaculair evenement voor iedereen.
www. 100procentwinterswijk.nl
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als de wind langs mijn oren fluit. Dit is vrijheid! Over mijn
schouder kijk ik of mijn rijmaatje goed meekomt. Achter
haar verdwijnt de wereld in een enorme stofwolk.

Honderden kikkers

Tegenover het beheerkantoor van Natuurmonumenten
aan de Korenburgerveenweg zien we een vennetje met
een picknickbank. We stappen af en laten de paarden
aan de hand grazen. Aan de picknickbank pel ik een eitje;
de schaal gaat in de ziplockbag terug in de zadeltas.

Het bord naast het vennetje vertelt ons dat Natuurmo-
numenten een snoer van paddenpoelen heeft aangelegd
om dieren zo de gelegenheid te geven zich te verplaat-
sen. Ik doe mijn ogen dicht en stel me voor dat op warme
zomeravonden een koor van honderden kikkers hier de
stilte verstoort.

Het Korenburgerveen is een restant van het uitgestrekte
veenmoeras dat ooit grote delen van de Achterhoek be-
dekte, tot voorbij de Duitse grens. Nu is het een bijzonder
natuurgebied dat bestaat uit drassig, schraal grasland

op natte, voedselarme gronden. Hier groeien heel veel
soorten kruiden; alle met hun eigen, bijzondere vlinders
en insecten.

Idyllische stulpjes

Verder rijdend zien we duidelijk het verschil. Enerzijds
de weides waarin okergele en roodbruine kleuren de
boventoon voeren, anderzijds de vet bemeste produc-
tiegraslanden van de boeren. Het is duidelijk een drukke
tijd voor de boeren. Grote John Deere-trekkers rijden

af en aan. De eerste snede van dit seizoen ligt ernaast,
het ruikt heerlijk. We maken plaats voor het landbouw-
verkeer door een grasland in te rijden. Gelukkig zijn
onze paarden ervaren en houden de jonge kerels in de
cabines van hun indrukwekkende machines voldoen-
de rekening met ons. Timo maakt van de gelegenheid
gebruik en propt zo snel mogelijk grote happen donker-
groen gras in zijn mond.

Het valt me op dat de boerderijen langs de route vrijwel
allemaal netjes onderhouden zijn. De mensen hier
maken echt werk van hun huis, erf en tuin. We passeren
het ene na het andere idyllische stulpje en dromen over
een eigen landgoed. Met uitgestrekte paardenweides
natuurlijk.

In de afgelopen week zijn de koeien naar buiten gegaan,
een beeld waarvan ik intens geniet. Dit is onze Neder-
landse cultuur, waar de boeren het land bewerken, in

evenwicht met alles wat om hen heen is. Verscheidene
keren zien we bordjes aan de weg: verse scharreleie-
ren. Timo en zijn compagnon vinden de koeien minder
geslaagd. Met de staart in de lucht dansen ze snurkend
langs de afrastering, vooral wanneer de pinken enthousi-
ast aan komen huppelen en met ons mee rennen, zover
de draad het toestaat.

Veel te zien

De route loopt langs een vakantiepark. Het is er meer dan
rustig in deze bizarre coronatijd. Alle horeca is gesloten,
dus geen pauze met een ijsje deze keer. In de verte klinkt
een kettingzaag. lemand vult zijn houtvoorraad voor de
volgende winter aan. Even verderop rijden we langs een
houtsingel de velden weer in. We voelen ons welkom in
Winterswijk. Overal zijn bordjes met wandel- en fiets-
knooppunten. En nu dus ook met ruiterroutes. Op de
route van vandaag is heel veel te zien.

Als we een spoorwegovergang naderen, gaat mijn hart-
slag omhoog. Voor paarden is het oversteken van een
spoorbaan altijd een spannend moment. Gelukkig treffen
we een wandelend stel waarvan de man ons, op ons
verzoek, voor gaat. De paarden volgen hem braaf. Een ki-
lometer verderop zien we weer een rood-witte signalering
met een bekend blauw bord ernaast. Alleen deze keer
staat erop: Let op, er kan nog een fietser komen. Fietser?
Verbaasd kijken we elkaar aan. Het blijkt een fietspad te
zijn, aangelegd op een oude spoorbaan. Typisch Achter-
hoekse humor...........

Nog een laatste sprintje en dan stappen we na precies
vier uur het erf van Den Méllenhof weer op. Maaike wijst
ons een weide om de paarden te laten uitrusten, voor-
dat we aan de terugreis beginnen. Op de binnenplaats,
tussen de paardenstallen, staan stoelen netjes op

twee meter van elkaar in een grote kring rond de tafel.
Gezamenlijk praten we na. Intussen verwent Maaike
ons met kaasbroodjes en croissants. “Kunnen gezinnen
met kinderen hier ook uit de voeten”, vraag ik. Maaike:
“Zeker. Er is hier voor iedereen wat te doen. Helaas
mag je met de paarden officieel niet zwemmen, maar
het Hilgelomeer is in de zomer een grote attractie voor
iedereen die van water houdt. Sowieso is in Winterswijk
van alles te doen.”

Moe en trots op onze paarden gaan we tegen vijf uur
naar huis. Onderweg genieten we nog even van deze
mooie en interessante omgeving. De midweek voor de
zomer is al in de agenda vastgelegd.

_.-" Ruiterroutes op
¢ buitenrijden.nl

Buitenrijden.nl is het recreatieplatform van de
KNHS. Alle officiéle ruiterpaden in Nederland
worden hierop verzameld en gepubliceerd. Inmiddels
is dat ruim 8.850 kilometer, bijna allemaal onderdeel
van routenetwerken. Wekelijks komen daar kilometers
bij, ontwikkeld door routebureaus, lokale overheden
en terreineigenaren, zoals Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten.

Op het platform staan zo’n 100 kant-en-klare dagtochten
van 15-40 km voor ruiters en menners.




